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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 8 maart 2026 

 
Voorganger  : Gert Scholten uit Andijk 

Lector   : Annie de Beurs 

Organist  : Johan Gootjes 

Collectedoel  : Artsen zonder grenzen 

Liederen  : Lied: 25a  Lied 836: 1, 2  Lied: 806  Lied 653: 1, 3, 7  Lied 321: 1, 2, 5, 6, 7   

  Lied 791: 1, 2, 3  Lied: 431C 

Lezingen  : Lezing: Exodus 17: 1 – 7  Lezing: Johannes 4: 5 – 30   

 

 

Collectedoel Diaconie 

 

De situatie in het Midden-Oosten heeft de wereld opgeschrikt. De situatie 

is ernstig. De bombardementen gaan onverminderd door. Tienduizenden 

mensen zijn sinds afgelopen weekend op de vlucht en er zijn al vele 

doden en gewonden gevallen. 

Voor miljoenen mensen betekent dit plotseling verlies, onzekerheid en 

angst. Voor de teams van Artsen zonder Grenzen in de regio betekent het 

dat zij hun werk voortzetten onder steeds moeilijkere omstandigheden. 

 

De teams waren al actief op drie locaties in Iran, waar zij essentiële medische hulp bieden aan mensen die 

buiten het gezondheidssysteem vallen. Denk aan verloskundige zorg, screening en behandeling van 

infectieziekten en ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. Hoewel het werk in Iran nu 

bescheiden is, blijven we zoeken naar mogelijkheden om meer hulp te bieden. 

 

In Libanon hebben tienduizenden mensen noodgedwongen hun huizen verlaten, vaak met alleen wat zij konden 

meenemen. De hulp van Artsen zonder Grenzen is daar inmiddels opgeschaald. Zo is er een medische mobiele 

kliniek ingezet in het zuiden van Libanon en leveren ze schoon water aan opvanglocaties in Beiroet. 

Hulpverleners staan ook klaar in Irak en Syrië en schuilen voor de bommen in Iran. De teams van Artsen zonder 

Grenzen ter plaatse zetten alles op alles om onze hulpverlening snel aan te passen aan de groeiende noden van 

mensen die op de vlucht zijn. 

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, de sobere maaltijd of 

uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:   

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas 

Wilt u meer weten over de activiteiten van artsen zonder grenzen ga dan naar hun website: 

artsenzondergrenzen.nl 

Alvast hartelijk dank voor uw gift! 
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Toelichting op de schikking 3e Zondag van de Veertigdagentijd 2026 

 
Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest Hij door Samaria heen. Jezus kiest een 

ongebruikelijke route. Op het stille middaguur ontmoet Hij de Samaritaanse vrouw bij de bron. Zij had haar 

redenen om op dat middaguur water te putten. Jezus vraagt haar om water voor hem te putten. Ze raken in 

gesprek. Hij vertelt haar over het levende water. Het wordt een echte ontmoeting. Soms worden we verrast door 

een ontmoeting met een onbekende. De Geest leidt ons naar verrassende plekken en mensen. Op een vakantie, 

in de trein in gesprek met degene die tegenover je zit, een nieuwe buurvrouw of buurman in het dorp of in de 

straat. Ontmoetingen zijn betekenisvol wanneer je de tijd neemt voor elkaar, oprecht nieuwsgierig bent, luistert, 

en vanuit jouw kant vertelt over je eigen leven en je geloof in God. Laat je leiden door de Geest en sta open 

voor ontmoetingen. 

De ontmoeting staat centraal in deze schikking. De grote vaas is gevuld met water en irissen en de middelgrote 

vaas met water en daarbij een kruikje als verwijzing naar de bron.  De iris is driekleurig en is een drietallige 

bloem, een verwijzing naar de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De kleuren van de iris zijn blauw, wit en geel. 

Blauw – de kleur van de lucht, de hemel en het water; wit – de kleur van de onschuld en geel – de kleur van het 

goddelijke. 

 

Water, levensbron, de iris, een teken voor de drie-eenheid.                                                        

Hemelsblauw, goddelijk geel en zuiver wit.                                                                                                   

De iris kleurt onze ogen waardoor we kunnen zien naar de ander. 
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Lieve mensen, 
 

De sobere maaltijd van 1 april gaat niet door. 

Verkeerd ingepland, Mea culpa. 

Het is zo’n drukke week, met witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. 

Dan op eerste Paasdag het Paasontbijt. 

En dan hopen we weer volle bak 

Groetjes, Diaconie 

 

De zeven kruiswoorden. 

 

Voor de lijdenstijd is veel, vooral koormuziek, geschreven. Veel componisten 

hebben zich laten inspireren door het lijdensverhaal en hebben daar prachtige 

muziek op gemaakt zoals bijv. Bach, Händel, Telemann en vele anderen. 

Charles Gounod en César Franck hebben het anders aangepakt. Zij hebben niet 

het lijdensverhaal  als uitgangspunt gekozen maar slechts de woorden die Jezus 

heeft gesproken aan het kruis. Het is hen daarbij niet gegaan om het verklanken 

van een dramatische gebeurtenis. Zij hebben gezocht naar geestelijke verdieping 

die achter de kruiswoorden gevonden kan worden en waar de mensheid geestelijk 

rijker van kan worden. 

 

Op zondagmiddag (Palmzondag) 29 maart kunt u deze kruiswoorden 

beluisteren gedurende een vesper in de Bonifaciuskerk van Medemblik, aanvang 

16.00 uur.  

 

Met medewerking van Nieuwe Westfriese Cantorij o.l.v. Tineke Broers, aan de 

vleugel Johan Gootjes, voorganger ds. Gert Kwakkel.  

  

 

Onze Jarigen 

De jarigen tot en met 14 maart leest u hieronder: 
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Zondag 8 maart – Lezen: Johannes 4:5-26 

 
‘Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig  

leven geeft.’ – Johannes 4:14b 

 

Levend water  
Misschien ben je weleens bij de bron van een rivier geweest. Sommige rivieren ontspringen in de bergen; uit de 

rotsen perst zich een krachtige stroom naar buiten als een waterval. Andere rivieren beginnen bijna onzichtbaar; 

het water welt stilletjes op uit de grond en maakt een stroompje. Verschillende stroompjes vormen samen een 

beek en uiteindelijk een rivier. Jezus vergelijkt het leven van zijn volgelingen met een bron. Het water komt van 

binnenuit. Diep vanbinnen zijn we met Hem verbonden. Daar ontvangen we het levende water van vergeving en 

vernieuwing. Dat kan geen geheim blijven. Het komt eruit. Bij de een in enthousiaste, klaterende woorden. Bij de 

ander in stille daden van liefde en zorg. Samen vormen we die machtige rivier van God. 

 

Gebed 

 
Liefdevolle Vader,  

U bent de overvloeiende bron van leven  

en uw Zoon Jezus opent ons de ogen  

voor uw werk in ons en om ons heen.  

Versterk onze innerlijke band met U,  

zodat wij een kleine bron van leven worden  

voor de mensen om ons heen.  

Als onze ziel voelt als verdroogde aarde,  

stort dan uw levend water in ons uit,  

zodat we groeien en vrucht dragen,  

door de kracht van uw Geest. 

 

Amen 

 

 
 
Uit: Veertigdagentijdkalender van Petrus 



Nieuwsbrief PG THOMAS, 25e jaargang, nr. 464, 8 mrt 2026 

Inleveren stukken voor Thomasnieuws sluit op vrijdag 18:00: thomasnieuws@gmail.com  
 

Zondag 15 maart 2026 

 
Voorganger  : Verzorgt door gemeenteleden  

Lector   : Marian van Klaveren 

Organist  : Johan de Vries  

 

 

Agenda: 
    

Wo. 11 mrt.    Sobere Maaltijd      18:00 

Di. 17 mrt.    Vergadering Bezoekgroep   14:00 

Do. 19 mrt.   Geloven Samen     13:30  

Di. 7 apr.    Vergadering Diaconie    10:00 

Wo. 3 jun.    Vergadering Eredienst    14:00   

 

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. 

 

Kom snert eten bij het Snertconcert 

 

Als afscheid van de winter organiseert De Stichting Mitterreitherorgel Wognum op zaterdag 21 maart a.s. in de 

protestantse kerk in Wognum een bijzonder snertconcert. 

 

Kom tussen 17.00 uur en 20.00 uur genieten van een heerlijke snertmaaltijd, 

zo u wilt met roggebrood en spek, en van de even heerlijke salades met 

stokbrood die worden geserveerd. 

Terwijl u eet, bespelen onze organisten het prachtige Mitterreitherorgel. 

 

Voor deelname aan deze maaltijd met orgelmuziek betaalt u € 20 per 

persoon, inclusief alle drankjes! 

Er kunnen maximaal 50 personen aan dit bijzondere evenement deelnemen. Vol is vol! 

 

Deelname kan alleen als u zich van tevoren inschrijft. 

Dat kan door vóór 19 maart een mail met uw naam en het aantal deelnemers te sturen aan 

info@orgelstichtingwognum.nl. 

U kunt zich ook inschrijven na afloop van onze kerkdiensten in Wognum, Benningbroek of Sijbekarspel op de 

lijst die achterin de kerk ligt. 

 

Tot ziens op 21 maart! 

 

 

 

 

Voor de website PG Thomas: 

scan de QR – code! 

 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183  
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 

mailto:info@orgelstichtingwognum.nl

